Als jongste zoon zei ik tegen mijn vader: ‘Vader, ik wil nu mijn deel van de
erfenis.” Mijn vader gaf mij waar ik om vroeg. Een paar dagen later pakte ik al
mijn spullen en ging weg. Ik ging naar een ver land. Daar gaf ik al mijn geld uit

aan een leven vol plezier.

Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. Ik had
niets meer te eten. Daarom ging ik werken bij één van de mensen in dat land.
Die stuurde mij naar het veld om op de varkens te passen. Ik had zo’n honger

dat ik zelfs het varkensvoer wilde eten. Maar niemand gaf mij iets.

Toen dacht ik: “Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En
ik ga hier dood van de honger! Ik ga terug naar mijn vader en zeg tegen hem:
‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover jou. Ik verdien
het niet meer om je zoon te zijn. Behandel me vanaf nu net zoals je armste

knechten.’

Toen ging ik terug naar mijn vader.
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